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#1 PRESENTATIE

Waarom een dag voor de christenen in het 0
De Dag van Oosterse Christenen is in 2018 ingesteld op initiatief vz
dag van gemeenschappelijk gebed, voor en met onze broeders
onder het wakend oog van Maria. Het vindt plaats op de
Op deze dag worden we uitgenodigd om voor elkaar
verbondenheid tussen christenen wereldwijd,

vrede. Het is ook een gelegenheid om ons g

Oosterse christenen vorm
denominaties: de pre

de Orthodoxe

ient, staat sinds mei 2013 onder
atholieke Theologische Faculteit in Lille,
orgt. Werk voor het Oosten zet zich in om de
rsteunen in verschillende domeinen, van

ijs-instellingen tot sociale en medische hulp.

Werk voor het Oosten

Werk
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Maria van Bourgondiéstraat 8, 1050 BRUSSEL

CONTACT

orient.oosten@skynet.be /+32 (0)2 512 15 49


tel:003225121549

> Door gebed en liturgie

Ik sluit me aan bij de gebeden die in dit document voor deze dag worden voorgesteld.

Ik stuur een gebedsintentie naar mijn parochie om te worden gelezen tijdens het gebed op

zondag.

Ik stel voor om elementen van de oosterse riten op te nemen in de zondagsmis in mijn parochie
\—> gebruik van wierook

\—> een oosters lied

\-> een tekst lezen van een oosterse spirituele auteur

\-> tentoonstelling van een icoon

Via een kerkcollecte

Ik organiseer een collecte met mijn parochie om oosterse christenen te steunen en ik doneer de

opbrengst aan Werk voor het Oosten (praktische informatie aan het einde van de brochure).
Door ontmoeting

Ik zoek uit of er een oosterse gemeenschap bij mij in de buurt is en ik nodig ze uit of ga naar ze
toe om ze te ontmoeten.

Ik woon een oosterse mis in mijn buurt bij.

Door actieve promotie

Ik abonneer me op de sociale media van Werk voor het Oosten (Facebook, Youtube, Instagram)

Ik neem een abonnement op het driemaandelijkse Bulletin of ik bied een naaste een abonnement

aan. (informatie ook aan het einde van de brochure)

—V




Kort gebed
Gebed voor Maria
Gebed van I'Oeuvre d’Orient

Universeel gebed
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Heer, op deze Dag van de Christenen in het Oosten
bidden wij tot u voor vrede in deze regio van de
wereld. Geef onze broeders en zusters in het
Oosten hoop en uitzicht op een mogelijke
toekomst in hun land.

Onder uw bescherming, o allerheiligste Moeder van
God,

hebben de christenen van de Oosterse Kerken
altijd een toevluchtsoord gevonden.

Breng de christenen van Oost en West samen in de
liefde van uw Zoon

zodat de eenheid van de Kerken lijkt op die van de
Heilige Drie-eenheid van de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest.

Geef hun moed in tijden van beproeving, geduld in
tijden van vervolging, hoop in tijden van conflict.

O U, ware dochter van Abraham, help de
volgelingen van de drie religies, jodendom,
christendom en islam, om broederlijk met elkaar om
te gaan als zonen en dochters van dezelfde Vader.
Mogen zij vrede zoeken in dit land waar de
Vredevorst is verschenen.

In trouw aan de Kerk en haar zending, inspireer de
broeders van het Westen om hun broeders van het
Oosten dankbaar te zijn, en inspireer iedereen om
te leven en te geloven in het heil dat de Vader aan
alle mensen biedt.

O Maagd, vol van genade en zegen, bid voor ons.

Maria,

Vrouw van Galilea,

Jij die leefde in het land van het Oosten

Jij die de Zoon van God baarde en voedde

Jij die bad, werkte, zwoegde en huilde op deze
aarde,

Jij die je verheugde, die van eeuw tot eeuw erkend
wordt als Zalig,

Wij vertrouwen u de vrouwen van het Nabije en
Midden-Oosten toe,

Kinderen en jonge meisjes,

Getrouwde en alleenstaande vrouwen,

Oudere vrouwen,

Mogen zij uw vertrouwen en uw durf beleven
Mogen zij een teken zijn voor hun volk

van Gods tederheid, de handwerkster van vrede en
gemeenschap

Mogen zij de wonden helen van deze bloedende
aarde

die bloedt en waar U zoveel van hebt gehouden.
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Voor de Kerk, getuige van het Evangelie
Heer, wij vertrouwen U Uw Kerk toe, verspreid
over de hele wereld. Moge zij trouw blijven aan
Uw Geest van waarheid en vrede, zodat zij een
teken mag zijn van eenheid tussen volkeren en
culturen. Laat ons bidden.

Mogelijk refrein: Heer, verhoor ons!

Voor de christenen van het Oosten,
erfgenamen van het apostolische geloof

Heer, wij bidden U voor onze oosterse broeders
en zusters, die vaak het kruis dragen van
discriminatie en geweld. Schenk hun kracht in hun
trouw, bescherm hen, en wek bij de volken het
verlangen naar gerechtigheid en vrede in hun

voordeel. Laat ons bidden.

Voor politieke leiders en vredestichters

Heer, verlicht allen die politieke
verantwoordelijkheid dragen en allen die zich
inzetten voor verzoening tussen volkeren. Geef
hun wijsheid en moed om op te komen voor de
waardigheid van elke mens en het respect voor de

godsdienstvrijheid. Laat ons bidden.

ons gebed richten tot God, die al
engen in vrede en eenheid.

Voor allen die lijden en op zoek zijn naar vrede
Heer, wij bidden U voor alle slachtoffers van
oorlog, geweld en ballingschap, in het bijzonder in
het Midden-Oosten. Troost hen die bedroefd zijn,
wees nabij aan de viluchtelingen, en begeleid allen
die zich met zorg inzetten voor opvang en

humanitaire hulp. Laat ons bidden.

Voor onze gemeenschap, geroepen om getuigen
te zijn van Christus’ liefde

Heer, maak onze harten gevoelig voor de noden
van anderen, en vervul ons met uw Heilige Geest.
Mogen wij, naar het voorbeeld van de oosterse
christenen, vreugdevolle en moedige getuigen zijn
van Uw aanwezigheid in ons leven. Laat ons

bidden.

God, onze Vader, Gij die wilt dat al Uw kinderen
Uw vrede mogen kennen, verhoor ons gebed en
schenk ons de genade om te wandelen in het licht
van Uw liefde. Door Jezus Christus, onze Heer.

Amen.




Eerste lezing

“ Na het gebed legden Petrus en Johannes
hun de handen op, en zo ontvingen ze de

heilige Geest.” (Handelingen 8, 5-8, 14-17)
Psalm

Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer
van zijn naam, breng Hem eer en lof.

Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw
daden, uw vijanden kruipen voor U, zo groot
iuw macht. Laat heel de aarde voor U buigen

Ps 65 (66)
Tweede lezing

“Wees daarom niet bang voor de mensen en
laat u door niets in verwarring brengen; erken
Christus als Heer en eer Hem met heel uw
hart.”

(1P3,15-18)
Evangelie

“Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn
geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal
zijn”

(Jn 14, 15-21)

14 HOMILIE | |

Vrouw die bidt in de grotkerk van Sint-Simoenide
Schoenmaker in de wijk Mogattam:
Cairo, april 2025 © S.Delhal_lg
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Oosterse christenen : wie zijn ze ?
Informatiebladen (1/4)

Waar wonen de christenen in het Oosten?

Kun je al deze landen op de kaart plaatsen?

Armenié Koeweit
Bulgarije Libanon
Cyprus Oman
Egypte Pakistan
Ethiopié Palestina
Eritrea Qatar
EAU Roemenié
Georgié Soedan
India Syrié
Irak Turkije
Iran Oekraine
Israél

[

N\ /
Ongeveer 11 miljoen istenen wonen in
het Midden-Oosteg eel als de
bevolking van Belgié. -

Wat is het Credo van Nicea-Constantinopel?

In 325, 1700 jaar geleden, werd in Nicea (in het huidige

- _ , '8 HCVNRAQEN AT NATEPON
Turkije) het eerste universele oecumenische concilie TR

s

bijeengeroepen door keizer Constantijn (280-337), die zich
tot het christendom had bekeerd. Het was een belangrijk
moment in de geschiedenis van het christendom. Het
concilie bracht ongeveer 300 bisschoppen samen uit alle
provincies van het Romeinse Rijk.

Op dit concilie werden de fundamenten van het
christendom vastgelegd. De kerkvaders stelden het dogma
vast van de verbondenheid van Christus met de Vader en
bepaalden de datum voor de viering van Pasen.

Het stelde de doctrinaire fundamenten vast - die nog
steeds door de meeste christelijke denominaties worden
erkend - het katholicisme, de orthodoxie en een groot deel
van het protestantisme - waaronder de geloofsbelijdenis
(credo), de tekst waarmee christenen hun geloof belijden.




‘ " Oosterse christenen : wie zijn ze ?
E Informatiebladen (2/4)

Credo van Nicea-Constantinopel

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, van al wat
zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren
Zoon van God,

voor alle tijden geboren uit de Vader,

God uit God, licht uit licht,

ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met
de Vader

en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen,

en omwille van ons heil uit de hemel
neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen

door de heilige Geest uit de maagd Maria,

en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus

en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de
Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel:

zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid

om te oordelen levenden en doden

en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest

die Heer is en het leven geeft,

die voortkomt uit (de Vader en de Zoon)*;
die met de Vader en de Zoon

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;

die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en
apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de
zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden,

en het leven van het komend rijk.

Amen.

*Deze toevoeging, eenzijdig ingevoerd
in het Westen in de 9e eeuw,

werd niet geaccepteerd door de
Antichalcedonische

en Orthodoxe Kerken.




Oosterse christenen : wie zijn ze ?
Informatiebladen (3/4)

Wat is een icoon? En een iconostase?

Een icoon (van het Oudgriekse sikwv, eikon, “beeld”), is een afbeelding van Christus, Maria en
heilige figuren in de oosterse christelijke traditie die sinds de 7e eeuw onderworpen is aan zeer
specifieke normen. lconen hebben een diepe theologische betekenis en worden vereerd in
orthodoxe en oosters-katholieke kerken.

De icoon wordt gemaakt op een houten plank waarop de iconograaf het ontwerp van de icoon
overbrengt, waarbij hij nauwgezet bestaande modellen volgt. De gebruikte verf is gemaakt van
natuurlijke minerale of dierlijke pigmenten. De pigmenten worden gemengd met eigeel en water
en dan aangebracht met een penseel volgens een techniek die bekend staat als “a tempera”,
beginnend met de donkerste tinten en dan lichter wordend. Iconen bevatten meestal geschreven
aanduidingen van de afgebeelde persoon of het thema. Ten slotte wordt de icoon beschermd door
een preparaat op oliebasis. De iconostase (foto hieronder, église Saint-Julien-le-Pauvre in Parijs) is
een houten constructie die talrijke iconen draagt en de gelovigen scheidt van het “heilige der
heiligen” waar de priester de offergaven heiligt.

| ‘1 f"ﬂ

i3 - - =
T oL B B s
= '{.‘?'1'4 ! g - i

Elisabeth Lamour




Oosterse christenen : wie zijn ze?
Informatiebladen (4/4)

Het feest van Timkat (19
januari) herdenkt de doop van
Christus en het eerbetoon van
de Wijzen. Het is de
belangrijkste religieuze
gebeurtenis in het orthodoxe
Ethiopié. De tabots, replica's
van de Ark van het Verbond,
worden naar buiten gebracht
in lange, vurige en kleurrijke
processies.

-!ogﬁsme.
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Paus Leo XIV met Catholikos-patriarch Mar Awa Ill van de
Assyrische Kerk van het Oosten, op maandag 27 oktober 2025
© VaticanNews

Orthodoxe christelijke gelovigen nemen deel aan een
Goede Vrijdag-processie op de Via Dolorsa in de Oude
Stad van Jeruzalem in april 2017.

© Hadas Parush/Flash90
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